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Welkom  
 
Stilte  
 
Aansteken tafelkaarsen  
 
Zingen lied 84 vers 1 en  2   
 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.  
 
Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen lied 859 
 
Schuldig staan wij voor U, Heer,  
schuldig, onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij 
U hebben ontbroken.  
Zie ons aan: / onze naam  
had Gij opgeschreven 
in uw boek des levens.  
 
Doorgang hebben wij ontzegd  
aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht,  
steen voor brood gegeven,  
God, blijf Gij / toch nabij:  
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede!  
 
Zwijgend in de eigen schuld  
duchten wij het duister. 
Gij onthult ons uw geduld  
als uw liefde luistert. 
Wil de klacht / dat de nacht  



 

 

dood loopt in ons vragen,  
verre van ons dragen.  
 
Onze ontrouw hebt Gij ver  
achter U geworpen.  
Gij verheft uw aangezicht  
als de nieuwe morgen. 
Uw gericht / schept ons licht,  
waar wij onze wegen  
kiezen met uw zegen.  
 
Zingen als glorialied 868 vers 1 en 2 
 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam,  
loof al wat ademt de Here.  
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.  
 
Gebed  
 
Zingen lied 534 vers 1 en 2  
 
Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.  
 
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God.  
 
Schriftlezing Johannes 14:1-14 
 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.  
2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor 
jullie gereed zal maken?  
3 Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.  
4 Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga. ’ 
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten? ’ 
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door 
Mij.  
7 Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want 
jullie hebben Hem zelf gezien. ’ 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. ’ 
9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?  



 

 

10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als 
Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij.  
11 Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om 
wat Hij doet.  
12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan 
dat, Ik ga immers naar de Vader.  
13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de 
Vader zichtbaar wordt.  
14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen. 
 
Zingen lied 534 vers 3 en 4 
 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God.  
 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.  
 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo  
 
Mededelingen uit de gemeente  
 
Gebed  
 
Dienst van de  gaven alleen diaconie bij de uitgang de kerk 
 
Zingen lied 388 vers 1 en 2   
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor ieder van ons schoon water en brood,  
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.  
 
refrein:  
 
Vol vreugde ziet God 
naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God 
naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!  
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander:  
het delen van macht is deel van ons plan.  
 
refrein  
 
Samen bidden we het Onze Vader  
 
Diaconie maakt de tafel gereed  
 



 

 

Zingen lied 388 vers 3 en 4 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,  
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;  
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.  
 
refrein  
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  
genadig begin van goddelijk recht.  
 
refrein  
 
Instellingswoorden en delen  
 
Zingen lied 388 vers 5 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden  
getuige van Hem, een levend bewijs.  
 
refrein  
 
Zegen  
 
Zingen lied 708 1 en 6 
 
Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
  
Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t’aller stond,  
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt.  
 
   


