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Welkom  
 
Stilte  
 
Aansteken tafelkaarsen  
 
Zingen lied 220 vers 1, 2 en 3op de melodie van lied 221 ‘Zo vriend’lijk en veilig als het licht’ 
 
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,  
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
 ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,  
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,  
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.  
 
Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 
uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 
Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?  
 
In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,  
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.  
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,  
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.  
De morgenster, zozeer aan U verwant,  
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen lied 220 vers 4 op de melodie van lied 221 
 
God van ons hart, Gij die ons zingen doet,  
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,  
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schade en schande –  
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen. 
 
Gebed  
 
Zingen lied 634  
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 



 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 
Gebed  
 
Zingen lied 23 B vers 1  
 
De Heer is mijn herder!  
‘k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust.  
 
Schriftlezing Psalmen 23 
 
1Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.  
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,  
3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.  
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw 
staf, zij geven mij moed.  
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit 
over.  
6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in 
lengte van dagen. 
 
Zingen lied 23 B vers 2 en 3  
 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.  
 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf!  
 
Schriftlezing Johannes 10:1-10 
 
1Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders 
naar binnen klimt, is een dief of een rover.  
2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.  
3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen 
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.  
4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen 
volgen hem omdat ze zijn stem kennen.  
5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde 
niet kennen.’ 



 

 

6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.  
7 Daarom vervolgde Hij: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen.  
8 Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen 
niet geluisterd.  
9 Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, 
en hij zal weidegrond vinden.  
10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun 
het leven te geven in al zijn volheid. 
 
Zingen lied 23B vers 4 en 5 
 
De Heer is mijn herder!  
In ‘t hart der woestijn  
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn.  
 
De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
‘k zal immer verkeren 
in ‘t huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd.  
 
Overdenking  
 
Zingen lied 23 C  
 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom –  
en niets dat mij ontbreekt.  
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam.  
 
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  
geeft steun en veiligheid.  
 
Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.  
 
Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.  
 
Mededelingen uit de gemeente  
 
Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader  



 

 

 
Dienst van de gaven 
 
Zingen slotlied 905 
 
Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van hem zijn heil verwacht, 
 weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
 
Wat is de winst als ik vol zorgen  
mijn lot met ach en wee beklaag?  
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag?  
Want ons verdriet en onze nood  
worden door klagen maar vergroot.  
 
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.  
 
Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat hij altijd met ons gaat.  
 
Zegen  


