Laren 12 april 2026
Voorbereiding
Inleidend orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Orgelmuziek, de kaarsen worden aangestoken
Cantorij zingt Lied 137b ‘By the rivers of Babylon’
Aanvangslied (mel. 134 “Gij dienaars aan de Heer gewijd”)'
Cantorij:
Dit huis waar op de eerste dag
de week met U beginnen mag
staat voor de eredienst gereed
wij komen hier met lief en leed.
Vervolg allen:
Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij;
kom, help ons Levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom.
En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn;

dat met ons meegaat en ons zegt
dat Gij ons leidt op onze weg.

Bemoediging en groet

Kyrié en Gloria

Gebed om ontferming

Glorialied 655: 1,2en 3

Het Woord

Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing Johannes 20 vers 19 t/m 29
lied 653: 1 en 4

Overdenking



Orgelspel

Het antwoord

lied na de overdenking

Wie zal ons wegen wijzen? (mel. 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen?’)
Cantorij vers 1:

Wie zal ons wegen wijzen
naar ooit een nieuw begin,
waar met ons mee zal reizen
de Geest als een vriendin?

Zij baant ons nieuwe wegen
het oude afgelegd.

De dood voorgoed verzwegen
nieuw leven aangezegd.

Allen vervolg:

Gedreven en bewogen

door God op weg gezet.
Vervuld van mededogen
want liefde is de wet.

Zo komen wij steeds nader
tot waar de toekomst wacht.
En God schept ons een kader
dat leed en pijn verzacht.

Gij bron van alle leven

en grond van dit bestaan,

Gij zijt ons hier gegeven

om ons vooruit te gaan.

Wij richten onze schreden
naar U die ons bemint.

De toekomst wordt ons heden,
de tijd ons goedgezind.

Aansteken kaars voor gemeentelid
en eventueel mededelingen uit de gemeente
De gaven en de gebeden

e Dankgebed

e VVoorbeden

e Stilte

e Gezemenlijk ‘Onze Vader

De gaven

Tijdens de inzameling zingt de cantorij ‘Bless the Lord’



Gezegend op weg

Slotlied: 655 vers 4 en 5

Zegen
Amen, Amen, Amen
Uitleidend orgelspel

Collecte bij de uitgang




