Liturgie 11 januari 2026 — voorganger ds. Dick van Doorn

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Welkom door de ouderling van Dienst
Moment van stilte

Orgelmuziek, de kaarsen worden aangestoken

Aanvangslied Lied 459: 1,2,3,6,7 - Ik breng een rechter aan het licht

Bemoediging en drempelgebed
Kyrie en Glorialied
Schreeuwend in doodsnood (mel. lied 118)

Schreeuwend in doodsnood dwaalt de aarde
vol en vervuild door dit heelal.

Wij, die haar in Godsnaam bewaarden,
hoogmoedig kwamen wij ten val:

onmachtig torenhoog te bouwen,

verleid om méér dan mens te zijn,

niet meer in staat tot vast vertrouwen,
onwillig volk in de woestijn.

Godlof! Laat dit ons hart verblijden:
nooit laat God los wat Hij begon!
Over de heuvels van ons lijden
klimt nu Zijn liefde als de zon!

Dan zal het Kind de Koning wezen,
de wereldvorst te gronde gaan.
Zonden en wonden wég, genezen,
Gods Zoon ons hemels aangedaan!
Het Woord

Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing, verzameltekst als “groepsportret”
Lied 1592 - Nu is het woord gezegd
Overdenking

Orgelspel

NB schriftlezing doe ik zelf

daarbij graag de ikoon geprojecteerd



Het antwoord
Lied na de overdenking Klein Magnificat (mel. lied 486)

Grote Goedheid, God zijt Gij, midden onder mensen.
Want U maakt de armen vrij en vervult hun wensen.
Langzaam, zeker komt Uw tijd, alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achter gaan.

En voortaan, bovenaan zal de arme leven

en de toon aangeven.

Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten.
Dood zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.
Langzaam, zeker komt Uw tijd; alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achter gaan.

En voortaan, bovenaan zal de arme leven

En de toon aangeven.

Stap voor stap en voet bij stuk zult U verder komen,
tot de aarde met geluk vol begint te stromen.
Langzaam, zeker komt uw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achter gaan.

En voortaan, bovenaan zal de arme leven

en de toon aangeven.

Aansteken kaars voor gemeentelid
en eventueel mededelingen uit de gemeente
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Dankzegging, voorbeden en gemeenschappelijk “Onze Vader’
Aandacht voor de collectes

Gezegend op weg

Slotlied: wij kwamen tezamen (mel. lied 477)

Wij kwamen tezamen, zoekend naar de vrede

en vonden de reden in Bethlehem

God, hoog beleden zoekt het huis beneden

Komt blijven wij Hem zoeken, komt blijven wij Hem zoeken
Komt blijven wij Hem zoeken in elkaar!

Gezegende dagen, nieuwjaar van stil verlangen

van zoeken en wagen, van samen — gaan.

God brengt ons verder, Hij is onze Herder.

Zo gaan wij richting vrede, zo gaan wij richting vrede
Zo gaan wij richting vrede en alle goeds!

Zending en zegen
Amen, Amen, Amen
Uitleidend orgelspel
Collecte bij de uitgang



