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Welkom  
 
Stilte  
 
Aansteken tafelkaarsen  
 
Zingen psalm 84 vers 1 en 2 
 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.  
 
Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen psalm 84 vers 3 
 
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.  
 
Gebed  
 
Zingen lied 413 
 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.  



 

 

 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
‘Heilig, heilig, heilig ’toe!  
 
Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -  
laat ons niet verloren gaan.  
 
Gebed  
 
 
 
Zingen lied 923 vers 1 
  
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,  
dat je had verborgen in de zwarte grond,  
en waaruit een grote  
boom ontstond.  
 
Schriftlezing Habakuk 3:16-19 
 
16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten 
werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van onheil, die komt 
voor het volk dat ons aanviel.  
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de 
olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de 
kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining –  
18 toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.  
19 God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over toppen 
van bergen gaan. Voor de koorleider. Bij snarenspel. 
 
Zingen lied 923 vers 2  
 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
dan gebeuren wonderen 
om je heen.  
 
Schriftlezing Lucas 17:1-10 
 
1Tegen zijn leerlingen zei Hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er valstrikken zijn, maar wee degene die 
ervoor verantwoordelijk is!  
2 Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan 
dat hij ook maar een van deze geringe mensen ten val zou brengen.  
3 Let dus goed op jezelf! 
Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw 
hebben, vergeef hun.  



 

 

4 En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: 
“Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’ 
5Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof! ’ 
6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die 
moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie 
gehoorzamen. 
7Als iemand van jullie een knecht heeft die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die 
thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Kom aanliggen en eet mee”?  
8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en 
bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”?  
9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen?  
10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg 
dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 
 
Zingen lied 923 vers 3 
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit  
boven de haat.  
 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo  
 
Zingen lied 919  
 
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart / is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.  
 
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde, -  
al hun glans / dooft nochtans,  
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven.  
 
God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster  
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren!  
 
Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, - 
geef ons moed; / ‘t is ons goed  



 

 

U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.  
 
Mededelingen uit de gemeente  
 
Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader  
 
Collecten  
 
Zingen slotlied 910 
 
Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons ‘t goede doen,  
Hij geeft na donkere regen  
een mild en klaar seizoen.  
 
Goddank, wij overdenken 
‘t geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.  
 
Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kinderen kleden,  
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.  
 
Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open, 
 zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.  
 
Zegen  
 


