Zondag 3 december
le advent

Voorganger: Ds. B. Woord
Organist:  Andre Verheus

Welkom
Stilte

Zingen lied 444 vers 1, 2,3 en 4
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken

van de eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten ét morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus, ét eeuwig licht!

Bemoediging en groet

Adventproject kinderen en lied
Kinderen naar eigen ruimte

Gebed

zingen psalm 25b

\Y

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

V Omdat Gij zijt zoals Gij zijt

zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar u.:

Zijt Gij het Heer, die komen zal

of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Allen:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Geeft Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,



naar U gaat mijn verlangen Heer.

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Gebed

Zingen lied 433 vers V:1

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,

kind van God, Mariais kind.

Schriftlezing Marcus 13:24-37

Zingen lied 433 vers 2 en 3
V.2. Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn

op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan

en hemelwaarts opgestaan.

Schriftlezing Filippenzen 1:1-11

Zingen lied 433 vers 4 en 5

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in ét hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.

Overdenking

Zingen lied 976

V.1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.

Ons leven mag zich voluit laten lezen,

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.

2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,

die ons als dode, levenloze letters

beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen

Zijn wij gezonden, deze wereld in.



Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader
Collecten

Zingen lied 442

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
0 zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen



